Men moet niet wenen om wat niet meer is
Maar gelukkig zijn om wat is geweest

“pnile sselons

weduwe van Willy De Lathouwer (+ 2002)

Geboren te Lebbeke op 19 maart 1938 en overleden
in WZC De Heymeulen te Buggenhout op 10 april 2024,
omringd door haar familie.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
Anita te gedenken tijdens de plechtigheid
in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke-centrum
op vrijdag 19 april 2024 om 10 uur
gevolgd door de teraardebestelling in familiegrond
op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst en groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.

De parochiale nadienst heeft plaats in voornoemde kerk
op zondag 19 mei 2024 0m 10.30 UUF.

Er is gelegenheid om Anita een laatste groet te brengen
in het funerarium van Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenwegq 18 te Lebbeke op donderdag van 18 tot 19 uur

Zij leeft verder in het hart van:

Jan en Lieve De Lathouwer - Aerts
Clara
Ward
Wim en Komang De Lathouwer - Ni Nyoman Sudiasih
Wayan Nathan
Matthew
haar kinderen en kleinkinderen

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families
ESSELENS - DE LATHOUWER - DEWIT - PHILIPS.

Een warm woord van dank aan:

Dokters Steven Van Oudenhove en Kathleen Heyndricx,
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,

het personeel van REVA Ter Sig,

en in het bijzonder de directie en de medewerkers

van WZC De Heymeulen te Buggenhout.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadressen: Zwanenstraat g - 9280 Lebbeke
Vierweegsestraat 37 - 9032 Wondelgem

Rouwcentrum Van Damme Pierre en Stef - 052 41 44 55




